
N I E U W  M A T R A S ,  N I E U W E
H O E S L A K E N S

We slapen inmiddels heerlijk op ons nieuwe matras dat we
hebben aangeschaft bij Seminautic. Het heeft echt even  
geduurd om te wennen, maar een nieuw matras heeft nou
eenmaal tijd nodig om zich uit te liggen zoals ons verteld is.

We hebben tevens een drukverdeler op maat laten maken
die onder de matras aan onze lattenbodem bevestigd is en  
hebben we een molton en hoeslakens gekocht speciaal
voor een links frans bed zodat we niet meer in de weer
hoeven met extra laken spanners. Het zit echt als gegoten. 

HAPPY NIEUWS
M E I  2 0 2 4

E E N  M A A N D E L I J K S E  M A I L I N G

E I N D E L I J K  M E I
Wat hebben we uitgekeken naar

deze maand. Er staat heel veel

leuks op de planning zoals ons

camper event van 3 tot 5 mei,

Onze vakantie naar Luxemburg en

onder andere nieuwe en

interessante camper afspraken

waar we zelf veel leer uit gaan

trekken. We gaan weer wat laten

aanpassen aan Sunny 

Ben je benieuwd naar wat dit gaat

zijn? Volg dan onze komende

vlogs.

Natuurlijk kunnen we ook niet

wachten op het goede weer dat in

aankomst is voor de komende

periode, zou het dan eindelijk

voorjaar worden? 



 
E X P L O R E  B E L G I Ë

De laatste tijd waren we veel te vinden in

België voor camperrondje Limburg en

ontdekte we dat België nog meer te bieden

heeft. Zo heb je bijvoorbeeld in de afgelopen

vlogs gezien dat we Floreffe ontdekte, een

ware parel nabij Namen. Gingen we op

bezoek in Oudenaarde, de stad van de ronde

van Vlaanderen, zo ontzettend leuk!

Met klap op de vuurpijl werden we

uitgenodigd door mede vloggers Steve en

Saskia van Steve & Saskia on the Road, en 

bezochten we samen de eerste

Motorhomesalon in Gent, `we ontmoeten

Sjirk van Ekowax en daarna werden we 

meegenomen naar Brugge. De Dag erna 

ontdekte we  de mooie compacte Belgische

kust, met jawel zonneschijn.

Een prachtig weekend met nieuwe

indrukken en ervaringen. Wat een mooie

plekjes hebben wij ontdekt, aanrader!

Zondag 5 mei te zien in de vlog!

I N  H E T  Z O N N E T J E ,
C A M P E R P L A A T S
C A L M A N T E

Zoals jullie wel van ons gewend zijn ztten we

ook graag mooie plekjes, camping en

camperplaatsen in het zonnetje. Deze keer

lichten we camperplaats Calmante uit. 

Een kleine camperplaats met 8 plaatsen in

het groene hart van Lommel, België.

Deze camperplaats is tevens een van de

deelnemende camperplaatsen van

Camperrondje Limburg. Wist je dat je vanuit

deze mooie plek zo fietst tussen de bomen,

door het water of zo de Belgische Sahara in

kunt wandelen.

Niet overslaan maar bezoeken. Volgt de

 Facebookpagina voor alle nieuwtjes

https://www.youtube.com/@SteveSaskiaontheroad
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557726162026


H O E  K A N  H E T  D A T  I K  G E E N  F I L M P J E S  M E E R  Z I E ?
Dat is een vraag die we de laatste tijd regelmatig ontvangen van trouwe maar ook van

onlangs nieuwe volgers. Als je twijfelt of je geabonneerd ben kun je dat eenvoudig op je

gsm/tablet of desktop (laptop of PC) nakijken. 

Zie je                    staan? 

Druk dan snel op de knop want dan abonneer je je pas daadwerkelijk.

Geaboneerd ben je als je Geabonneerd ziet staan, Klik je dan ook nog het belletje aan

met alles of gepersonaliseerd dan krijg je een melding als we wat nieuws uploaden.

Kan handig zijn als je niets van Luxemburg en Noorwegen wilt missen :-)

H A P P Y  F O O D I E  F R I D A Y

Wow, wat hebben we veel positieve

reacties op de vraag ontvangen hoe

jullie tegenover een kookboek staan

met lekkere, simpele maar ook met

uitgebreidere gezonde recepten voor

op alle plekjes waar ji j  je thuis voelt.

Of dat nu op de camping is, onderweg

in de camper of misschien wel op de

boot of gewoon thuis achter het

fornuis. 

Jullie vele reacties hebben de

doorslag gegeven dat we, als we

terugkomen uit Noorwegen ons er

serieus over gaan buigen m.b.t.

inhoud en vormgeving! Wordt dus

vervolgt



A B O N N E E R  J E
G R A T I S

H E T  V O O R J A A R  I N  M E T  E E N  N I E U W E  C A M P E R ?
I K W I L V A N M I J N C A M P E R A F . N L  H E L P T  J E .

Het voorjaar is gearriveerd, de bomen staan in bloei, en de open weg roept ons weer. Het

is het perfecte seizoen voor vernieuwing en een frisse start. Heb je nagedacht over het

upgraden van je avonturen door een nieuwe camper te verwelkomen? Misschien houdt

de gedachte aan het verkopen van je huidige camper je tegen. Laat

ikwilvanmijncamperaf.nl die last van je schouders nemen, zodat jij je kunt focussen op

het plannen van je toekomstige reizen. 

Maak ruimte voor nieuwe herinneringen
Jouw huidige camper heeft je ongetwijfeld naar de meest prachtige plekken gebracht en

herinneringen gegeven om een leven lang te koesteren. Nu, met de lente in de lucht, is

het misschien tijd om te overwegen die oude herinneringen in te ruilen voor de kans op

nieuwe. Bij ikwilvanmijncamperaf.nl waarderen we het verhaal achter elke camper en

streven we ernaar om de overgang naar je volgende avontuur zo naadloos mogelijk te

maken.

Waarom ikwilvanmijncamperaf.nl jouw partner is deze lente:
Vrijblijvende vrijheid :  Zet deze lente de stap zonder enige verplichting. Onze service

is volledig gratis en je beslist zelf of je het bod dat je ontvangt wilt accepteren.

Een eenvoudig begin :  Met de zon die weer schijnt en de dagen die langer worden, is

er geen betere tijd om een frisse start te maken. Ons eenvoudige proces garandeert

dat je snel en moeiteloos afscheid kunt nemen van je oude camper.

Focus op de toekomst: Vermoeiende onderhandelingen en eindeloze bezichtigingen

kunnen het enthousiasme voor je nieuwe avonturen temperen. Laat ons de last

dragen, terwijl jij droomt over je toekomstige reizen.

Het voorjaar is een tijd van vernieuwing en nieuwe mogelijkheden. 

Is het niet het ideale moment om te overwegen met een nieuwe 

camper op pad te gaan? Met ikwilvanmijncamperaf.nl is het verkopen

 van je huidige camper eenvoudiger dan ooit, waardoor je snel en 

met vertrouwen vooruit kunt kijken naar je volgende avontuur.

Wist je dat je er zelf je fiets kunt verkopen ikwilvanmijnfietsaf.nl/fiets-verkopen en je

auto middels ikwilvanmijnautoaf.nl/auto-verkopen  

Dit is een gastblog

https://www.ikwilvanmijnautoaf.nl/camper-verkopen
https://www.ikwilvanmijnautoaf.nl/camper-verkopen
https://www.ikwilvanmijnfietsaf.nl/fiets-verkopen
https://www.ikwilvanmijnautoaf.nl/auto-verkopen
https://www.ikwilvanmijnautoaf.nl/auto-verkopen
https://www.ikwilvanmijnautoaf.nl/camper-verkopen


A B O N N E E R  E N
V O L G  O N S  O P  D E
V O E T . .

Wij willen jou hartelijk danken

voor je interesse in onze website

en de complimenten over onze  

vlogs en social media.

 

Wil je ons meer LIVE volgen?

Dat kan via ons Instagram en

Facebook account. Klik op een

van beide en volg ons op de

voet.

Ben je nog niet geabonneerd op

ons YouTube kanaal? Het is

geheel gratis en wij worden er

blij van, het help ons platform

te groeien, dat gun jij ons toch

ook?! Klik hier om je gratis te

abonneren. 

W E  G A A N  B I J N A  N A A R
N O O R W E G E N  

Nog een dikke 1,5 maand en dan is het zover.

Onze Noorwegen reis staat dan aan het punt van

beginnen. We laten binnenkort in een vlog al

enkele voorbereidingen zien, We beleven er nu

al plezier aan! 

De overtocht met de boot is geboekt en o.a. de

tolbadge is ook al binnen.

We weten dat vele van onze volgers al eens

Noorwegen bezocht hebben, Heb je de ultieme

tips voor ons die wij echt niet mogen overslaan

dan houden wij ons aanbevolen. 

Deel je tips met ons hier .

Daar zijn we dankbaar voor.

HAPPY CAMPER COUPLE

https://www.instagram.com/happycampercouplenl
https://www.facebook.com/HappycampercoupleNL
https://www.youtube.com/channel/UCw1RWsNe8k4lUTNNmUIW05w
mailto:info@happycampercouple.nl

